
Samen eten in de vastentijd

Vasten betekent eigenlijk dat je soms de dingen moet onderbreken om de 
waarde weer te herkennen. Een poosje zonder maakt je opmerkzaam voor heel
andere dingen en je hebt weer tijd voor een gewoon gesprek.
In de 40-dagentijd voor Pasen organiseren we als Oecumenische Gemeente in 
Meppel vastenmaaltijden; samen koken en samen eten van eenvoudige doch 
voedzame maaltijden. Zo brengen we mensen van verschillende achtergronden
bijeen om samen te eten en in gesprek te gaan. Samenzijn, samen spreken en
samen eten, creëert verbondenheid en uitwisseling. Wil jij ook mee-eten en 
meepraten?

We vragen koks/kokkinnen die voor 6 mensen willen koken en chauffeurs om 
mensen te halen en brengen.

Woensdag 9 maart soepmaaltijd. Voor broodjes, beleg en een toetje
wordt gezorgd.

Woensdag 16 maart stamppottenbuffet. 
Woensdag 23 maart pastamaaltijd. Voor de pasta wordt gezorgd. 
Woensdag 30 maart ovenschotels. Voor de salade wordt gezorgd.
Woensdag 6 april soep en pannenkoeken. Voor brood, beleg en een

toetje wordt gezorgd.
Wanneer: Woensdag 9,16, 23 en 30 maart en 6 april om 18.00 

uur, inloop vanaf 17.45 uur
Eigen bijdrage voor de maaltijd € 3,50, kinderen tot 12 jaar €2,00
Waar Grote zaal boven in de Dorekerk, Vledderstraat 20
Opgave voor mee-eten of als kok of chauffeur 

06-20567324 of scriba@nogmeppel.nl 
Opgave voor 6 maart

Dit vastenproject wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Haella 


